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Maandag 18 augustus

ZOMERVAKANTIE
Week 5; van bubbelvoetbal tot bowling, van theater tot
tumbling, wat hebben de kinderen genoten!

Beste ouders,
Week vijf bijna ten einde. Veel kinderen zijn terug van vakantie, met bruine

snuitjes en mooie verhalen.

De Mini's gaan naar IJsselkids. Heerlijke speeltuin.
In de bus terug sukkelt de helft lekker in slaap.

Aan z'n aanloop moet wellicht
nog wat geschaafd worden,

maar hier had Thies wel een
strike te pakken!

Na het bowlen (en het drinken van
heel veel water, wat was het er
warm...) nog even spelen in de

natuurspeeltuin.

MiddenBonzers
bowlen graag.



Vakantieland Ahoy voor
deze TienerBonz-bofferds.

Dinsdag 19 augustus

Het is niet helemaal het ideale weer voor Bubbelvoetbal; de kinderen
smelten bijna in dat plastic, maar ze vinden het ge-wel-dig.

Het leukste theater van Gouda, een
geweldige voorstelling van het

Poppekus-gezelschap; wat een fijne
middag hebben de Mini's.

Professioneel hoor, Mila!



Ook de jongste MiddenBonzers gaan naar deze
voorstelling. Om alvast in de stemming te komen,

maken ze allemaal een poppenkast.

Op het Gouwestrand mogen de
oudste MiddenBonzers hun
eigen pizza samenstellen.

In de Techniekwerkplaats bouwen de jongste MegaBonzers met Lego een voertuig.
Daarna komt het ICT-werk: via een app op de iPad laten ze 'm rijden.

De Bibele-boot vertrekt
vanaf Goudasfalt.

Ook zij genieten van de voorstelling.



Woensdag 20 augustus

Wobbelyoga. 
Allemaal Zen Mini-&MiddenBonzers na afloop.

Naar de manege.

Sport en spel in het Houtmansplantsoen. 

Paard spic&span?

Rijden maar!

En daarna nog lekker
knutselen met z'n allen.



Zit je goed daar in je boom, Kira?

Voor het tumblen gaan de MiddenBonzers
even naar een speeltuin. 

De Bibele-variant op ‘Er gaan veel
makke schapen in een hok.’ 

Tumbling en allerlei
andere spelletjes. De

Mini- en
MiddenBonzers

springen en buitelen,
rollen en rennen.

Donderdag 21 augustus



Met vriendelijke groet,

Marijke Vianen,
Directie BSO Bibelebonz, directie@bibelebonz.nl

Waar je heel fijn kunt
spelen, maar ook prima
een Duckje kunt lezen.

De tieners op weg naar
Stollywood.

Aan boord is het al supergezellig, mede dankzij de
aanwezigheid van twee kippen. Geen verstekelingen, die

mogen gewoon mee en een dagje op het eiland rondscharrelen.

Trein, bus, stukje lopen... Speeldernis, here we come! En dat heeft dan weer als
voordeel dat je nog energie

hebt voor een rondje
atletiekbaan.


