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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
Wat een gezellige weken zijn dit toch! Opruimen, uitstapje hier en feestje daar, en

dat heerlijke vooruitzicht van zes weken vakantie... 
Vrijdag 12 juli zijn de kinderen om 12 uur uit en begint de pret. We halen we de

vaste vrijdagkinderen om 12 uur op van school. Geeft u uw kind een lunchpakketje
mee? Als u zelf uw kind ophaalt, dan horen we dat graag. 

Hieronder alvast wat mededelingen over de zomervakantie. En wist u dat we deze
maand onze 35e verjaardag vieren?

Over de zomervakantie
Allereerst: maandag 8 juli mailen we
u het programma voor de
zomervakantie. U kunt het
programma daarna ook terugvinden
op de website.
Weet u nu al dat uw kind in de
zomervakantie één of meer dagen
niet zal komen? Meld hem/haar dan
vóór maandag 8 juli af. Dan worden
de afgemelde dagen namelijk niet van
het vakantietegoed afgeboekt. 

We maken in de vakantie regelmatig
een uitstapje met de trein. Dan is

het erg fijn als kinderen hun eigen
OV-kaart met Kids Vrij abonnement

mee hebben. Ze reizen dan gratis
met de trein. Mochten we naast de

trein ook nog met metro, tram of
bus reizen, dan boeken we dat

gedeelte van de reis niet van de
kaart van uw kind af: daar gebruiken
we OV-kaarten van Bibelebonz voor.

OV met Kids Vrij

Team
Peter, pedagogisch medewerker op
de MegaBonz, is gestopt bij ons. 

Fase 8
De Aloysius-kinderen die nu in fase 8 zitten, gaan volgend schooljaar naar de A.G. de
Vrijestraat. We fietsen met deze kinderen van school naar Bibelebonz, dus kinderen

moeten altijd hun fiets mee hebben. De voorschoolse kinderen moeten ook op de fiets
naar Bibelebonz komen, want we fietsen naar school.

Klachtenjaarverslag
Op onze website kunt u het
Klachtenjaarverslag over 2023 vinden. 



35 jaar Bibelebonz!
We schrijven 1989, het jaar van de val van de Berlijnse muur, de

privatisering van de PTT en de laatste uitzending van de
Fabeltjeskrant. Drie Goudse vrouwen hebben er genoeg van dat
ze altijd oppas moeten regelen en besluiten een buitenschoolse
opvang op te richten. Ze leggen allemaal f 1.000 in en huren een
ruimte in het Leger des Heils gebouw aan de Turfmarkt. Een van

hen heeft net Annie M.G. Schmidts ‘de Bibelebonse Berg’
voorgelezen aan haar kinderen en komt met de naam Bibelebonz.

Wel met een Z dus, want Bibelebonzers klinkt pittiger dan
Bibelebonsers. En dan starten ze, 1 juni 1989, met één leidster,

één vrijwilligster en vijf kinderen. Ze benaderen het bestuur van
Aloysius en Casimir. Die reageren in eerste instantie niet positief,
want ‘horen kinderen niet lekker thuis te zijn na school?’ Maar al

snel stromen de aanmeldingen binnen en wordt er een extra
leidster aangenomen, die nu nog steeds bij ons werkt; Esther van
de MiddenBonz! Langzaam breiden we uit en in 1991 betrekken we
een lokaal in de Aloysius school. In 2002 wijst de gemeente twee

verdiepingen op de Lange Groenendaal aan Bibelebonz toe.
Hoofdleidster Marijke Vianen gaat huis-aan-huis flyeren om

klanten te werven. We schieten naar 150 kinderen, naar 200... In
2008 komt ook de tweede verdieping erbij, en wordt er verbouwd.

En zo zijn we dan beland in 2024, met 400 kinderen die een of
meer dagen per week komen, 43 personeelsleden, een IenieMini-

en een TienerBonz. Maar hoewel de schaal vergroot is, zijn we
nog steeds wie we waren: pittige Bibelebonzers!

Het eerste logo

Nieuw adres, dus ook het logo
wordt een beetje aangepast

In 2008 slaan we een heel andere logo-
richting in

En deze kent u wel

Links een van de founding
mothers van Bibelebonz,

Mirjam Huffstadt, en rechts
Esther, medewerker bijna-

vanaf-het-eerste-uur 

Met vriendelijke groet,
Wies van Sabben en Marijke Vianen,

Directie BSO Bibelebonz, directie@bibelebonz.nl
Oudercommissie: oudercommissie@bibelebonz.nl

35 jaar Bibelebonz-logo's


