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Hooggeëerd publiek!
WELKOM

Wat zal uw kind zich vermaken!
Blikgooien, circustrucs leren, mooi

geschminkt worden, een clowns-stropdas
maken, naar een goochelshow,  lekker
dansen op het plein... Tijdens het feest
bent u verantwoordelijk voor uw eigen

kind, onze mensen hebben andere taken.

17.00 
- 

19.30

MAGISCH&SPRANKELEND
HOTDOGS&POPCORN,

ILLUSIES&ACROBATIEK

Erg vervelend dat juist nu de Lange
Groenendaal open ligt! Omdat de

hulpdiensten altijd door de straat moeten
kunnen rijden, mag u uw fiets niet in de

Groenendaal zetten. De Markt is een
uitstekend alternatief.

De fiets

Eten&drinken

Roken De vrijdagkinderen

Activiteiten

Zien we u op vrijdag 9 juni? Dan opent Circus Bibelebonz haar deuren en hoopt u allen te
begroeten. U bent welkom vanaf 17.00 uur, het feest duurt tot 19.30 uur.

Cirque du Bibele
Rood & geel, vlaggen & ballonnen,
clowns & acrobaten: wat een heerlijk
thema is circus! Het Bibele-team gaat
passend gekleed, hopelijk duiken u en
uw kind ook in de verkleedkist.

Neem een lekker broodje hotdog,
brood met aioli, fruit, groente, wat
popcorn. Het is wellicht geen volledige
maaltijd, maar u kunt uw eerste trek
zeker stillen. We schenken limonade
voor de kinderen, voor de ouders is er
frisdrank, wijn en bier.

Op het plein mag niet gerookt
worden. Als u wilt roken, dan moet u
even naar de straat gaan.

De vrijdagkinderen zijn na schooltijd in de
Aloysiusschool, locatie Spieringstraat. U
kunt uw kind daar tot 17.10 uur ophalen.

Daarna gaat de leiding met de
overgebleven kinderen naar de Lange

Groenendaal, waar zij de opening van het
feest meemaken en vervolgens op de

MiddenBonz gaan knutselen. De
MegaBonz-vrijdagkinderen mogen wel zelf

op het feest rondlopen.


