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Het laatste nieuws van de Bonzen

Beste ouders,
Wat een gezellige weken zijn dit toch! Opruimen, uitstapje hier en feestje daar,

en dat heerlijke vooruitzicht van 6 weken vakantie... Vrijdag 7 juli zijn de
kinderen om 12 uur uit en begint de pret. We halen we de vaste vrijdagkinderen

om 12 uur op. Als u zelf uw kind ophaalt, dan horen we dat graag. 
Hieronder alvast wat belangrijke mededelingen over de zomervakantie 

Weet u nu al dat uw kind in de
zomervakantie één of meer dagen niet
zal komen? Meld hem/haar dan vóór
maandag 3 juli af. Dan worden de
afgemelde dagen namelijk niet van het
vakantietegoed afgeboekt. En komt uw
kind in de vakantie onverwachts een
dagje niet, dan verzoeken wij u hem of
haar voor 09.00 uur af te melden. Dan
kunnen we een kind op de wachtlijst
een plekje geven.

Afmelden

Smeren maar
Smeert u uw kind alvast in met
zonnebrand voordat hij/zij op
Bibelebonz komt? Wij smeren de
kinderen, afhankelijk van het weer,
ook nog enkele keren in met factor 50
van het huismerk van Kruidvat. Als uw
kind allergisch is voor deze crème,
kunt u een eigen crème meegeven.

Als we op stap gaan, mogen kinderen
niet op slippertjes lopen. Daar

hebben we slechte ervaringen mee;
kinderen verliezen ze, ze gaan

kapot... Sneakers of sandalen aan
dus, en de slippers eventueel in de

rugzak. Hopelijk kunnen we veel met
water spelen. Bikini of zwembroek in

de tas, en een setje droge kleren
erbij, dan kan uw kind heerlijk met

water knoeien.

Slippertjes en badkleding

Sommige kinderen gaan na de zomervakantie naar een volgende Bonz. Zij doen in
de zomervakantie nog met hun 'oude' Bonz mee.

Op erg drukke dagen zijn Bonzen opgesplitst in twee groepen. Het gaat dan om
de klas waar uw kind afgelopen jaar in zat. Bijvoorbeeld: als uw kind volgend

schooljaar naar groep 5 gaat, dan doet hij/zij mee met het programma voor de
kinderen tot en met groep 4/fase 8. 

Met welke Bonz doet mijn kind mee?

Eten&drinken
We geven kinderen op warme dagen 's

middags water met wat siroop. Dat
doen we omdat we merken dat ze

naarmate de dag vordert steeds minder
drinken en niet meer in water met
munt trappen. Ze krijgen gezonde

tussendoortjes, en tegen het bekende
flauwe gevoel een kaasstengel of Tucje.



Zo'n 600 kinderen en ouders waren 9 juni op ons feest. Een heerlijke middag,
met allemaal blije gezichten, een enorme stapel broodjes hotdog, grappige

clowns en lenige acrobaten, lange rijen voor het schminken en schaterlachen om
goochelaar Joost. Hieronder enkele foto's.
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